
Kerkbrief 7 april 2023  Dorpskerk Okkenbroek  

Goede Vrijdag 
 
KOMEN IN STILTE 
De dienst gaat verder in de stilte waar Witte Donderdag op uitliep 
Openingstekst (wij gaan staan): ‘Zie de mens’ (uit: Sytze de Vries, Zo lang 
wij adem halen, 152) 
Zingen LB 576a; 1 - ‘O hoofd vol bloed en wonden  
We gaan zitten 
Op de adem van de Psalmen 
Lezen: Psalm 22, parafrase (uit: Sytze de Vries, Bij gelegenheid III, 
Omgang met de Psalmen) 
Zingen LB 657; 3 - ‘Het donker kan verbleken’ 
 
RONDOM HET KRUISEVANGELIE  
Inleiding: ‘Geen mens die dan helpt …’ 
 
Lezen: Matteüs 26: 47-56 
Zingen LB 560; 1 - ‘Hij ging de weg zo eenzaam’ 
 
Lezen: Matteüs 26: 57-68 
Zingen Psalmen anders 22b; 1 - ‘Mijn God, mijn God, waarom verstoot u 
mij?’ 
 
Lezen: Matteüs 26: 69-27: 10 
Zingen Psalmen anders 22b; 2 - ‘U was een gids voor heel ons 
voorgeslacht’ 
 
Lezen: Matteüs 27: 11-30 
Zingen LB 576a; 2 - ‘O hoofd zo hoog verheven’ 
 
Lezen: Matteüs 27: 31-44 
Zingen Psalmen anders 22b; 3 en 4 - ‘Een hongerige bende jaagt mij op’ 
 
Lezen: Matteüs 27: 45-50 
Doven van de Paaskaars 
Orgelspel 
 



  

Lezen: Matteüs 27: 51-54 
Zingen LB 556; 2, 3 en 4 - ‘Gods schepping die voor ons gesloten bleef’ 
 
VOORBEDEN GOEDE VRIJDAG 
Voorbeden 
Na elke intentie zingen LB 547-refrein - ‘Kyrie eleison, wees met ons 
begaan’ 
Stil gebed 
 
DE NACHT IN 
Lezen: Matteüs 27: 55-61 
Zingen (staande) LB 590; 1, 2, 3 en 4 - ‘Nu valt de nacht’ 
Onze Vader 
 
In stilte verlaten we de kerk 
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Aan de dienst werkten mee 
 

Voorganger Ds. Hanneke Diermanse 
Organist Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst Henk van der Kolk 

Lectoren  Gerry Kuijvenhoven 
José Vijver 
Theo Overduin 

Camera/ geluid Hans Möller 
PowerPoint Liesbeth Meijer 
Koster Hans Welgraven 

 


